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Gezongen kyriegebed door Revival ‘God, help the outcasts’ 
 
I don’t know if You can hear me 
Or if You’re even there. 
I don’t know if You will listen 
To a humble prayer. 
They tell me I’m just an outcast, 
I shouldn’t speak to You 
Still I see Your face and wonder, 
Were You once an outcast too? 
 
God help the outcasts, 
Hungry from birth. 
Show them the mercy 
They don’t find on earth. 
The lost and forgotten, 
They look to you still. 
God help the outcasts 
Or nobody will. 
I ask for nothing, 
I can get by, 
But I know so many 
Less lucky then I. 
God help the outcasts, 
The poor and downtrod. 
I thought we all were 
The children of God. 
I don’t know if there’s a reason 
Why some are blessed, some not 
Why the few You seem to favor, 
They fear us, flee us, 
Try not to see us, 
 
God help the outcasts 
The tattered, the torn, 
Seeking an answer 
To why they were born. 
Winds of misfortune 
Have blown them about 
You made the outcasts, 
Don’t cast them out. 
The poor and unlucky, 
The weak and the odd, 
I thought we all were 
The children of God 
 

Ik weet niet of U me kunt horen 
Of dat U er wel bent. 
Ik weet niet of U zult luisteren 
Naar een nederig gebed. 
Ze vertellen me dat ik gewoon een 
verschoppeling ben, 
Ik zou niet tot U moeten spreken 
Toch zie ik Uw gezicht en vraag me af, 
Was U ooit ook een verschoppeling? 
God help de verschoppelingen, 
Hongerig vanaf hun geboorte. 
Toon hen de genade 
Die ze op aarde niet vinden. 
De verlorenen en vergetenen, 
Ze kijken nog steeds naar U. 
God help de verschoppelingen 
Of niemand zal het doen. 
Ik vraag om niets, 
Ik kan rondkomen, 
Maar ik ken er zoveel die 
Minder geluk hebben dan ik. 
God help de verschoppelingen, 
De armen en vertrapten. 
Ik dacht dat we allemaal 
Gods kinderen waren. 
Ik weet niet of er een reden is 
Waarom sommigen gezegend zijn en 
anderen niet 
Waarom de weinigen die je lijkt te 
bevoordelen, 
Ons vrezen, ons ontvluchten, 
Proberen ons niet te zien, 
God help de verschoppelingen 
De verscheurden, 
Op zoek naar een antwoord, 
waarom ze geboren zijn. 
Stormen van ongeluk 
Hebben hen omvergeblazen 
U maakte de verschoppelingen, 
Verstoot ze niet. 
De armen en ongelukkigen, 
De zwakken en de zonderlingen, 
Ik dacht dat we allemaal 
Gods kinderen waren 
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Lied: Revival zingt God is goed 
 
Ja, God is goed, Ja God is goed 
Ja, God is goed, Hij is goed voor mij. 
 
Ik hou van U, Uw genade blijft mij dragen 
Dag en nacht, in de palm van Uw hand. 
Van de morgen tot de avond 
Als ik weer slapen ga,  
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Refrein: 
Heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer 
Zing ik steeds van de goedheid van God! 
 

Uw zachte stem leidde mij door al mijn 
dalen, 
U was dichtbij in mijn donkerste nacht 
Ik ken U als een Vader 
Ik ken U als een Vriend 
Ik leef met U in de goedheid van God!  
Refrein 
 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven; 
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond!  
Refrein 

 
 
Lied: Revival zingt: Jij hoort bij Mij! 
 
Ik kom naar je toe in de stilte 
Ik weet van je angst en je pijn. 
Je hoort aan Mijn stem, 
Hoe dicht Ik bij je ben, 
Ik wil je Redder nu zijn. 
Als je niet vooruit meer kunt kijken; 
Als er nevel optrekt om je heen; 
Al verlies je hoop en kracht, 
Wordt het langzaam nacht, 
Ik laat je nooit alleen. 
 
 
 
 
Laat je angst maar los, Ik ben bij je; 
En Ik noem je bij je naam. 
Kom, ga mee met Mij, dan breng Ik je thuis; 
Ik hou van jou, jij hoort bij Mij! 
 
Ik geef moed aan hen die gebukt gaan; 
Ik geeft troost voor iedere traan; 
Ik geeft jou weer zicht, je wandelt in het 
licht, 
Ik help je door te gaan 

 
Ik ben het Woord dat leidt naar jouw 
vrijheid, 
Naar Vrede die de wereld niet kent; 
In je zorg en pijn zal Ik je sterkte zijn; 
Sta op! Kom bij Mij en leef! 
Zegen voor wie dat wil 
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Revival: Toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog. 
Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. 
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, U, die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen! 
U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht! 
Mens als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen! 
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. 
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen leidt ons door dit leven heen! 
 
Waar de weg mij brenge moge, aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land! 
 
 
 


