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Liederen zondag 8 juni ’25 
 
Gezongen drempelgebed door Vamos: Moment 
 
Van het moment dat Jij me even raakte 
Heb ik nu nog stille hoop 
Dat Jij degene bent die het verschil kan maken 
Tussen waarheid en geloof 
 

Vanaf de plaats waar Jij me even raakte 
Ben ik naar Jou op zoek gegaan 
Maar tot vandaag besta Jij slechts uit vragen 
Weet ik niet waar Jij bestaat 

Jij bent verder weg en dichterbij dan ooit 
Ik fluister in de wind je naam 
En hoop dat Jij mijn stille vragen hoort 
En dat Jij je vinden laat 

 
Vamos: Geef kracht, geef vuur 
 
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. 
Waai vol, blaas de geur in ons leven. 
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan. 
Maak zacht, Heilige Geest. 
Geef ons leven. 
 
Zachte kracht die ons hart verwarmt 
stem die smeekt en prevelt. 
Als het ruisen van de wind in ons hoofd. 
Strelend licht dat in ons ontvlamt, 
ruimte die zich opent. 
Helper, Trooster die ons is beloofd. 

Gij doopt ons in verwarrend vuur. 
Gij raakt ons in de ziel. 
Daar waar de stilte spreekt. 
Daar waar het licht het donker breekt. 
Wees aanwezig hier, dit uur. 
 
 
Geef kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. 
Waai vol, blaas de geur in ons leven. 
Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, 
maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. 
Daal neer, vervul, breek in, raak aan. 
Maak zacht, Heilige Geest. 
Geef ons leven. (2x) 

 
Vamos : Hij is vuur 
Nu al eeuwen lang geleden 
in een streek aan de Jordaan 
woont een man, men zegt van Hem 
Hij is uit God vandaan. 
 
Met hart en handen open 
voor de mensen aan de kant, 
zo brandt Hij, vonk van boven 
in dat oud en donker land. 
Hij is vuur, Hij is vuur. 
 
Maar omdat zijn woorden hard zijn 
voor de mensen uit die tijd, 
vangen zij Hem in hun net, 
zij willen Hem wel kwijt. 
 

 
 
Hij die alles wilde delen, 
aan een ander kansen bood, 
stuk gemaakt aan ’t kruis 
vond Hij te jong een harde dood. 
Hij is vuur, Hij is vuur. 
 
Maar dat vuur is blijven branden, 
en het stak de mensen aan, 
en zijn woorden krijgen handen 
waar wij elkaar verstaan. 
 
En Hij komt opnieuw tot leven 
waar een mens zich breken laat 
voor een ander die als Hij toen 
met een kruis door ’t leven gaat. 
Hij is vuur, Hij is vuur. 
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Ja, Hij komt opnieuw tot leven 
waar een mens zich breken laat 
voor een ander die als Hij toen 
met een kruis door ’t leven gaat. 
Hij is vuur, Hij is vuur. 

 
 
Vamos: Een licht in jou geborgen 
 
1. Een vonk uit stenen geslagen wordt vuur in kille nacht.  
Een ster die aan de hemel straalt toont ons Uw stille kracht.  
 
2. Het licht dat breekt door de wolken, verspreidt een warme gloed.  
Uw Geest verlicht de volkeren, geeft mensen nieuwe moed.  
 
3. Een twinkel in Jouw ogen geeft kracht in onze nood.  
Het licht dat ons het leven geeft is sterker dan de dood.  
 
Refrein: Zoals de nacht vlucht voor de morgen, zo gaat de angst op de loop,  
ontwaakt een licht in Jou geborgen: de bron van onze hoop. 
 
 
Slotlied: Opwekking 334 ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’ 
 
1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
 
refrein Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.  
 

2 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij. refrein 
 
3 Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij. refrein

 


