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Liederenblad zondag 2 maart 2025 
 
Verbonden met vader en moeder 

 
 

2. Je bent al een tijdje bij de mensen,  
Je naam is bij ons al vertrouwd 
En dus is het tijd om te vieren,  
Dat God die je kent van je houdt. Refrein: 
 
3. Je bent een begrip aan het worden;  
Steeds meer mensen noemen je naam; 
Ook God begint jouw naam te roepen  
En dus zijn wij hier nu tezaam. Refrein: 
 
4. Nu mag je gaan leven met mensen  
Verbonden in liefde en trouw 
Omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods naam legden naast die van jou. Refrein: 
 

 
Hemelhoog 617A: tienduizend redenen tot dankbaarheid  
 
1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.  
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, laat mij nog zingen als de avond 
valt.  
 
Refrein Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige naam.  

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige naam.  
 
2 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.  
Uw naam is groot en uw hart is zacht.  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein  

 
Hemelhoog 506: Laat de kind’ren tot mij komen, 
 
1 Laat de kind’ren tot mij komen, 
alle, alle kind’ren. 
Laat de kind’ren tot mij komen, 
niemand mag ze hind’ren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kind’ren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 
 

2 Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 

 
 
 


