
 
Liedblad zondag 16 februari  
 
Neem de plaats, de ruimte en de tijd 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Neem de tijd en noem me bij de naam. 
neem de tijd, maak heel 
wie ik ben en wat ik was, 
wat mijn ziel verdeelt. 
 
3 Neem de zwaarte van mijn hart, 
neem mijn diepe spijt, 
en raak met uw eenheid aan 
wat mijn aandacht splijt. 
 

4 Neem het kleine kind in mij 
dat de groei niet waagt. 
Laat uw Zoon mijn baken zijn, 
help me recht te staan. 
 
5 Neem mijn gaven, mijn talent, 
neem wat zich ontplooit. 
Neem mijn leven, maak het groot, 
dat ik word en ben. 

 

Wil je opstaan en mij volgen

 

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is 

verward? 

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 
 
3 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 
 
Ga nu in vrede 

 
2 Die elk van ons tot leven riep, 
de hemel en de aarde schiep: 
dat wij door Hem gezegend zijn, 
zo voor elkaar tot zegen zijn. 

 
 


