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Liederen Kerstnacht 
 
Waar eens David 
1 Waar eens David is geboren,  
wordt een kind in ’t stro gelegd.  
Daar ligt een geboren herder,  
Hem is alle plaats ontzegd.  
Maar, en dit geheim is groot,  
Hij troont op Maria’s schoot. 
 
2. In de armen van zijn moeder  
wordt de liefde zijn tegoed.  
Daar leert hij van harte zingen  
van de God die wond'ren doet.  
Liefde leidt hem totterdood,  
tot hij rust vindt in haar schoot. 
 

3 Alle dagen van zijn leven  
heeft dit kind ons liefgehad,  
met ontferming diep bewogen  
over wie geen herder had.  
Hij, die alle mensen weidt  
moet zijn staf van lieflijkheid. 
 
4. Eenmaal zullen wij aanschouwen  
wat ons hart nu nog verwacht.  
Gaat zijn liefde zich ontvouwen  
als het einde aan de nacht,  
stralen zal dan Hij als zon 
of de schepping weer begon. 

 
Wij wensen elkaar vrede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licht, Woord, Antwoord. 
1. koor 
Licht, woord, antwoord :  
de stilte is verbroken.  
Voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,  
ter ziele gezwicht voor het duister, 
gaat een hemels licht op. 
Een scheppend Woord is geworden : 
adem van God in een Kind, 
en onder ons wil het wonen voorgoed. 
 

2. allen 
Licht, woord, antwoord :  
de stilte is verbroken.  
Voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,  
ter ziele gezwicht voor het duister, 
gaat een hemels licht op. 
Een scheppend Woord is geworden : 
adem van God in een Kind, 
en onder ons wil het wonen voorgoed. 

 
3. allen 
Licht, woord, antwoord :  
de stilte is verbroken.  
Voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,  
ter ziele gezwicht voor het duister, 
gaat een hemels licht op. 

Een scheppend Woord is geworden : 
adem van God in een Kind, 
en onder ons wil het wonen voorgoed, 
en onder ons wil het wonen voorgoed, 
en onder ons wil het wonen voorgoed. 
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Soms breekt Uw licht 
koor: 
Soms breekt Uw licht in mensen door, 
onstuitbaar, 
zoals een kind geboren wordt. 
Gedenk de Mens die wordt genoemd Uw Kind, 
Uw koninkrijk, Uw licht : 
geen duisternis heeft ooit Hem overmeesterd, 
geen duisternis heeft ooit Hem overmeesterd. 

 
Gedenk ons, die als Hij geboren zijn,  
eens en voorgoed, 
die uit Zijn mond Uw Naam hebben gehoord,  
die moeten leven in de schaduw van de dood, 
die moeten leven in de schaduw van de dood, 
Hem achterna, Hem achterna,  
Hem achterna, Hem achterna. 

 
allen: 
Hem achterna, Hem achterna,  
Hem achterna, Hem achterna. 

 
 


