
Wij voelen ons gesteund, gesterkt en bemoedigd 

Afgelopen zondag 12 mei was de speciale dienst over ziek zijn en kanker 

in het bijzonder. Ik hoorde van veel mensen dat zij het een mooie dienst 

hebben gevonden. Er werd ons veel succes, kracht, 

doorzettingsvermogen en zegen toegewenst. Om het in het licht van 

Pinksteren te plaatsen, ga met de: “Geest van hierboven”. Het team voelt 

zich gesteund, begeesterd, gesterkt en bemoedigd om: 

- mensen die strijden tegen kanker het gevoel te geven dat ook wij er voor hen zijn, 

- de namen te blijven noemen van onze dierbaren die wij hebben verloren, 

- mensen te inspireren voor ons doel en onze activiteiten, 

- te blijven dromen dat kanker eens een ziekte mag worden die niet meer dodelijk hoeft te zijn 

- zoals Maarten Peters dat zingt: “Ik hoop voor mijn kinderen en de kinderen van mijn 

kinderen. Ik hoop voor alle liefdes van de wereld.”, 

- zoveel mogelijk geld op te halen voor verder kankeronderzoek. 

Tijdens de dienst werden er veel hartenkreten ingevuld, met ontroerende en bemoedigende teksten. 

 

Wij hebben veel getraind en hebben er vertrouwen 

in en gaan op 6 juni ons uiterste best doen om de 

berg meerdere keren te beklimmen. De 

beklimmingen zullen zwaar zal zijn, vol met emoties, 

vol van hoop, herinneringen en met een lach en een 

traan. Op 6 juni is de tocht te zien op de regionale 

televisie en ook via SBS6 zijn er die dag 

sfeerverslagen van Alpe d’HuZes. Heeft u Facebook? Ga dan naar 

https://www.facebook.com/ad6teamup/ 

Graag danken wij u heel hartelijk voor uw steun, de donaties en het geld voor de cakeverkoop. En 

graag bedank ik de mensen die de dienst van 12 mei hebben voorbereid. 

Nog één actie voordat we vertrekken naar de Alpe 

Kom vooral naar onze mooie benefietavond op zaterdag 25 mei in de Boerderij aan de Hellingstraat in 

Huizen! Ticket € 22 volledig voor Alpe d’HuZes. Bartho Braat, Tamar Floor (non in de musical Sister 

Act), Mark Lippe en Koen Alvarez Wintels treden belangeloos op. Bestel nog snel een kaartje via 

www.ad6teamup.nl 

 

Erik Racké 

Dichter bij de hemel kom ik niet 

Mijn armen gaan omhoog, ik weet dat jij 

me ziet 

Ik kijk om me heen, al die liefde die ik zie 

Dichter bij de hemel, dichter bij de hemel, 

dichter bij de hemel kom ik niet. 

https://www.facebook.com/ad6teamup/
http://www.ad6teamup.nl/

